
Spel van de Week – 25 september 2025 – spel 14 

“Bied wat je denkt te kunnen maken” en “God zegene de greep” 

Er was volgens mij maar 1 spel kandidaat voor spel van de week: 

 

Ik zit zuid, ben stiekem blij met mijn mooie kaarten (veel heb ik er nog niet gehad 

deze avond) en de bieding gaat met grote sprongen: 

West Noord Oost Zuid 

- - pas 1♠ 

pas1 42 pas3 6♠4 

pas pas5 pas - 

 

Wat uitleg en (als altijd) overpeinzingen: 

1. Zie onderaan bij gevorderd. 

2. Een raar bod voor als je het niet kent: de Splinter conventie: 

• Komt niet zo vaak voor, maar als je het kan bieden vaak heel nuttig. 

• Omdat 3 een sprong is die meestal een echte kleur aangeeft, is het 

niet nodig om deze dubbele sprong ook als echte ruitens te spelen.  

• Daarom deze speciale betekenis: 

i. Ik heb KORTE ruitens (maximaal 1). 

ii. Ik heb tenmiste 4 schoppens, zodat je bij mij ruitens kan troeven. 

iii. Ik wil zeker naar de manche en heb ook wel interesse in slem. 

3. Zie onderaan bij meer gevorderd. Verder niets bijzonder. 

https://www.bridgewijzer.nl/bieden/afspraken/conventies/Splinter/Splinter.html


4. Dat is wel heel mooi nieuws. Partner moet ook “iets” hebben in harten en/of 

klaveren, want ik heb alle schoppenplaatjes en ruitens heeft hij niet (wij spelen 

splinters vanaf een punt of 11). We controleren alle kleuren, dus ik wil naar 

slem. Slem bieden dus! 

“Misschien kan het wel groot slem zijn? Tja, maar ik en Mark hebben niet 

voldoende afspraken om dat te onderzoeken zonder kans op rampen.” 

Koud 13 slagen: 3 keer troeftrekken, harten AHV = 3, klaveren AHV = 3 en op het 

einde troef je 2x klaveren in zuid en 2x ruiten in noord heen en weer.   

Hulde aan Rob vd Meer en Dieuwke die als enige groot slem uitboden.  

 

Hoe kan het ook 

Mijn opa Jaap heeft mij leren bridgen toen ik 8 of 9 was. Hij was een warme, 

optimische man (kruidenier en kaasboer) die twee maxim’s had bij het bridgen: 

Als Noord zou hij na de 1♠ opening van zuid hebben geroepen “Bied wat je denkt te 

kunnen maken!” en 4♠ bieden. In het “moderne” bridge is dat bod gaan betekenen 

“ik ben zwak en biedt preemptief”, maar dit is 40 jaar geleden. 

In het bridgen was hij ook een optimist en als zuid zou hij dan hebben geroepen 

“God zegene de greep!” en 6♠ bieden. Niet echt een goed bod, maar slems wil je 

niet missen en we speelden maar om centen. 

West Noord Oost Zuid 

- - pas 1♠ 

pas 4♠ pas 6♠ 

 

 

Gevorderd: Hoe kom je in 7♠? 

Ik weet niet hoe, want het is heel lastig:  

• Zowel zuid als noord hebben extra kracht, maar niet echt extreem.  

• Als zuid de ruitens biedt of noord de klaveren, dan lijkt dat eigenlijk niet zo 

goed te passen. En wordt je minder enthousiast voor groot slem. 

• Zowel Zuid als Noord heeft teveel te vertellen. 



Uiteindelijk denk ik dat het alleen kan als Noord een wijntje teveel op heeft en heel 

veel gas geeft (ik heb een renonce, mooie klaveren en een 5e troef, als maat 

hartenaas heeft en mooie troeven, dan zijn we er). 

West Noord Oost Zuid 

- - pas 1♠ 

pas 21 pas 22 

pas 2♠2 pas 33 

pas 54 pas 5♠5 

pas 7♠6 a.p  

 

1. Bij ons manche-forcing, dat helpt hier heel veel 

2. Het bieden is al MF, dus je kunt rustig aan doen 

3. Nu schoppen troef is, is dit een controlebod. 

4. Exclusion Blackwood: keycards vragen waarbij de ruitens niet meedoen.  

5. 0 of 3 keycards (Dat zal toch wel 3 zijn? En dan is dat hartenaas en ♠AH) 

6. Noord telt zeer waarschijnlijk 5 troefslagen, harten AH, klaveren AHV. En twee 

of drie ruiten introevers in Noord. Dat is al 12 ½ slag. Misschien heeft zuid 

hartenvrouw, of gaan de klaveren lopen, of heeft ie ook ruitenaas.  

Het glas is half-vol! 

 

Gevorderd (bieding 1): geef ze niet de ruimte 

Ja, je hebt maar 4 punten en je kleuren zijn niet mooi. Pas dan toch?  

Maar:  

• Je bent niet kwetsbaar (oke, zij zijn ook niet kwetsbaar) 

• Je partner heeft gepast, dus zij hebben de meerderheid van punten en 

bijna zeker genoeg voor de manche. 

• Ofwel ze hebben een gigantische schoppenfit (als hier), of je maat zit flink 

tegen maar dat weten ze nog niet. 

• Geef ze niet de ruimte om dat eens goed uit te zoeken! 

• Je hebt een “zes-vijf” en in het Engels zeggen ze “six-five, come alive!” 

Mijn complimenten voor wie hier iets bood, als 3 (of zelfs 4?) 

 

https://www.pecona.nl/conventies/exclusion-rkc.htm


Meer gevorderd (bieding 3): als je moeilijke dingen wilt afspreken met je partner 

Oost heeft AV als Noord het 4 splinter-bod biedt. Doubleren met de boodschap 

“ik wil dat je ruiten uitkomt”, dat is vaak niet zo nuttig als er maximaal 1 ruitje in de 

dummy gaat verschijnen met minstens 4 troeven. 

Ik ken twee alternatieve mogelijkheden wat je met doublet kan overbrengen:  

1. Partner, ik denk dat zij goede kans hebben hun contract te gaan maken, en ik 

heb interesse in een redbod in ruiten. Als je dat ook een goed idee lijkt, doe 

het dan. 

Tja, dan moet je dus een hand hebben waarmee je niet zelf 5 ruiten durft te bieden, 

maar wel daartoe wilt uitnodigen? Ik weet niet hoe vaak dat voorkomt, maar het is in 

ieder geval wel te onthouden.  

De moeilijkere optie:  

2. Partner, ruiten uitkomen zal geen zin hebben. Maar ik denk dat ik wel een 

goede uitkomst voor je weet: de laagste overgebleven kleur (in dit geval 

klaveren). 

Op die manier kan je “veilig” om een klavernstart vragen. En als ik dan juist om een 

hartenstart wil vragen? Tja, lastig. Heel misschien durf je 4 te bieden. En anders 

moet je gewoon passen. Partner weet dan dat je niet om een klaverstart kon vragen 

en kan dan misschien bedenken dat een hartenstart nuttig kan zijn. 

Gdachten voor bij de bar, want op dit spel maakt het allemaal niet uit. 


